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Aanleiding

Enkele jaren geleden werd ik als ervaringsdeskundige betrokken in het debat over voltooid

leven en waardig ouder worden. In mijn werk als geestelijk verzorger in de ouderenzorg heb

ik veel te maken met deze onderwerpen. Onderwerpen die soms tegenover elkaar lijken te

staan, elkaar lijken uit te sluiten, maar die elkaar in wezen aanvullen want willen we niet

allemaal: waardig leven, op een zeker moment kunnen zeggen ‘het is voltooid’ en waardig

sterven?  Toch blijft er een spanningsveld bestaan dat veel mensen bezighoudt en waarover

sinds het wetsvoorstel voltooid leven, zowel binnen politieke partijen als tussen burgers, veel

gesproken wordt.

Context

Ons leven is behoorlijk veranderd ten opzichte van, zeg, 100 jaar geleden. Werd je begin

vorige eeuw nog gemiddeld 65 jaar (het is niet voor niets toentertijd als pensioengerechtigde

leeftijd ingesteld), door gezonder leven en betere gezondheidszorg worden veel mensen

tegenwoordig 80, 90 en ook 100 jaar. Er zijn qua levensduur een derde en zelfs vierde

levensfase bijgekomen, onze lichaam en geest takelen langduriger af (we hebben meer zorg

en aandacht nodig) en de oudsten onder ons raken gedurende hun leven ook veel dierbaren

kwijt. Dit gaat gepaard met enkele maatschappelijke factoren, die ouderen soms het pijnlijke

gevoel geven er niet meer toe te doen en soms het gevoel klaar te zijn met leven terwijl hun

lichaam nog niet zo ver is. Wanneer dit leidt tot een doodswens gaat dit vaak samen met

morele, maar ook met levensbeschouwelijke overwegingen. Overwegingen die op basis van

de eigen levensbeschouwing en zingeving resulteren in verschillende uitkomsten.

Zingeving

Om een bijdrage te leveren aan deze overwegingen, zijn de bestuursleden van Stichting Even

Anders met elkaar in dialoog gegaan en hebben bondig proberen te formuleren hoe we

vanuit de verschillende levensbeschouwingen aankijken tegen waardig ouder worden,

voltooid leven en de dood.

Zonder de pretentie te hebben uitputtend te zijn, denken we dat de verschillende visies

hierop neerkomen:

Humanisten vinden vooral een open en gelijkwaardig gesprek, ‘gezien en gehoord worden’,

en zelfbeschikking belangrijk (wanneer een ander daar geen schade mee wordt berokkend).

Boeddhisme maakt duidelijk dat je leven niet maakbaar, maar vergankelijk is. Verlies,

loslaten, sterven horen daarbij en het is de kunst daar in al z’n vormen mee te leren omgaan.

Hindoes geloven dat ieders leven een leerproces is en dat je in een cyclus van meerdere

levens en dus leerprocessen uiteindelijk verenigd wordt met Het Kosmisch Bewustzijn, wat



men ook wel Nirwana noemt. Euthanasie of je leven als voltooid beschouwen is dan eigenlijk

een kunstmatige onderbreking van die evolutie en heeft niet zoveel zin.

Ook binnen jodendom zijn lichaam en ziel één, zelfs heilig, want naar Gods beeld. Lijden en

dood horen daar onuitgesproken bij, maar het leven staat centraal, totdat je je laatste adem

uitblaast. Slechts in een aantal uiterste gevallen mag je je leven uit handen geven.

Binnen de islam zijn behoud en bescherming van je eigen leven (en dat van anderen), als

stadium in het eeuwige leven, de hoogste doelen. Beproevingen maken onderdeel uit van

dat leven. Ze zijn bedoeld om te groeien, hoop te houden en verantwoording af te leggen in

het hiernamaals. Leven is door God (Allah) gegeven en mag alleen door God genomen

worden.

Voor veel protestanten en katholieken geldt hetzelfde. Toch zijn er onderling veel verschillen

en er zijn zeker ook christenen die zeggen dat je je leven in alle dankbaarheid weer terug

mag leggen in de handen van God als daar goede gronden voor zijn.

Pleidooi

Wat ons in de uitwisseling in ieder geval heel duidelijk werd is dat euthanasie of zelfdoding

binnen de verschillende levensbeschouwingen misschien niet altijd even relevant of

wenselijk is, maar doorgaans wel een te respecteren eigen keuze.

Bovendien werd duidelijk dat er in de huidige tijd in Nederland binnen elke

levensbeschouwing veel meer ruimte is om hierover met geestelijken, geestelijk begeleiders,

zorgverleners en naasten te praten, dan vaak in eerste instantie wordt aangenomen. Wij

zouden dan ook willen pleiten om te allen tijde open, onbevooroordeeld en met respect voor

degene om wie het gaat in gesprek te gaan over een eventuele stervenswens. De ervaring

leert dat dat veel gevoel van eenzaamheid weg kan nemen, ‘noodgrepen’ voorkomt en men

gezamenlijk tot genuanceerde overwegingen en beslissingen komt waar alle betrokkenen in

vrede mee kunnen leven en sterven.


